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ORDE VAN DIENST - STARTZONDAG 

15 september 2024 om 10.00 uur 

Kerk van de eenheid in Christus te Son 

 

Thema: “Doorgang” 
 

 

 

 
We beginnen de dienst in stilte 

 

Pianospel 

 

Welkom 

 

Aanvangswoord  

 

Vandaag hebben we Startzondag, een feestelijke zondag - als teken 
dat het kerkelijk seizoen weer begint. 

Aansluitend aan deze dienst krijgt u informatie over de stand van 

zaken en over de  ontwikkelingen in de kerken in Eindhoven waar wij 

toe behoren. U kunt dan ook vragen stellen.  

Daarna bent u zoals altijd welkom voor koffie en thee, met iets 

lekkers erbij vanwege Startzondag. 

 

Het nieuwe jaarthema is Doorgang. Ergens doorheen gaan. 

Deze dienst staat in het teken van de introductie van dit thema. 

In de schaduw 
van uw vleugels 

waak ik 

met uw licht 

voor ogen 

bid ik mij 

het donker door 

zing ik mij 

van zorgen vrij. 
- Sytze de Vries (p. 169 liedboek) 

 

Aansteken tafelkaars aan de Paaskaars 

 

Zingen lied 216  Dit is een morgen 

1 cantorij, 2 en 3 gemeente en cantorij, herhaling 1 cantorij 
tekst Eleonor Farjeon, melodie Keltische volksmelodie 
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1.Dit is een morgen als ooit de eerste, 

Zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

Beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 
 

3.Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Drempelgebed 

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

die hemel en aarde draagt met zijn liefde. 

Goede God, het leven krijgt kleur door Uw trouw,  

U doet voor ons de toekomst open.  

Het licht van Uw ogen gaat over ons op, 

Uw aanwezigheid is als een nieuwe dag. 
Amen 

 

Zingen lied 538 – Een mens te zijn op aarde 

1 cantorij, 2 en 3 gemeente (3 cantorij vierstemmig), 4 cantorij 
Componist Straatsburg 1545 – Psalm 128, Dichter Willem Barnard 
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1. Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

is leven van genade 

buiten de eeuwigheid, 

is leven van de woorden 

die opgeschreven staan 

en net als Jezus worden 

die ’t ons heeft voorgedaan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

dat is de dood aanvaarden, 

de vrede en de strijd, 

de dagen en de nachten, 

de honger en de dorst, 

de vragen en de angsten, 

de kommer en de koorts. 
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Cantorij 

4. Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

dat is de Geest aanvaarden 

die naar het leven leidt: 

de mensen niet verlaten, 

Gods woord zijn toegedaan, 

dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

 

Kyriëgebed 

 

Zingen   Glorialied 305      Alle eer en alle glorie 

1 gemeente, 2 cantorij, 3 gemeente en cantorij vierstemmig 
Componist Willem Vogel, dichter Sytze de Vries 

Indien mogelijk staande 

 
 

Cantorij 

2. Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Als genade die ons toekomt 

is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, / vergezicht, 

steek ons met uw stralen aan! 
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Allen 

3.Alle eer en alle glorie 

geldt de Geest die leven doet, 

die de eenheid in ons ademt, 

vlam, die ons vertrouwen voedt! 

Levenszon, / liefdesbron, 

maak de tongen los voorgoed! 
 

Inleiding op het jaarthema ‘Doorgang’ 
 

Gebed bij de opening van de Bijbel 
 

Lezing Exodus 3 : 1 – 10 
 

Zingen   lied 542  God roept de mens op weg te gaan 

1 cantorij, 2 gemeente, 3 cantorij, 4 gemeente en cantorij 

vierstemmig 
Componist Este’s Psalter 1592, Dichter Henk Jongerius 

 

1. God roept de mens op weg te gaan, 
zijn leven is een reis: 

‘Verlaat wat gij bezit en ga 

naar ’t land dat Ik u wijs.’ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cantorij 

3. Heer, geef ons moed en doe ons gaan 

uw weg door de woestijn 

en laat uw Zoon een laaiend vuur, 

een nieuwe Mozes zijn. 
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Allen 

4. Eer aan de Vader en de Zoon 

en aan de heilige Geest, 

God, die al voor de eerste mens 

belofte zijt geweest. 
 

 

Overweging 
 

 

Pianomuziek 
 
 

Cantorij     Eerste stem  
Tekst: Jannet Delver naar Hildegard von Bingen Muziek: Thom Löwenthal 

 

Cantorij 

Eerste stem, Herder der Ziel, 
Gij, Enige, ik-zal-er-zijn, 

Ach, hoe is uw naam, Gij die ons schiep? 

Hoor ons dan nu en roep ons weg 

uit chaos, ellende en matheid. 

raak onze veerkracht aan, 

raak onze veerkracht aan, 

raak onze veerkracht aan! 
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Allen 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Werkers in de kerk 

 

 

Zingen Wil je opstaan en Mij volgen als Ik roep jouw naam (Iona)  
Tekst: John L. Bell en Graham Maule / Schotse volksmelodie 
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2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 

Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 

Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 

Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 

 
3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: "Help mij!" 

Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 

Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 

Opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 

 

4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 

Wil je luist'ren als Ik zeg: "Een koningskind ben jij!" 

Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 

en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
 

5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 

Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 

Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 

En met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 

 

 

Toelichting bij de collecte 

Collectedoel: Colombia seksueel misbruik jongeren stoppen 

Rekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. W9200891 
 

 

Gebeden 
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Onze Vader in de hemel,  

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen  

en uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden  

zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving  

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit  

tot in eeuwigheid. 

Amen. 

 

Zingen  lied 416 Ga met God 
tekst Jeremiah Rankin, vert. Gert Landman; muziek Ralph Vaughan Williams 
Indien mogelijk staande 
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2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn Naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Zending en zegen 

 

Gezongen amen 

 

 


